
Paasviering: 
 
Eerst hebben we de Paasviering in de klas gevierd. De kinderen hadden van te voren 
geoefend met het oplezen van het gebed, de bijbelverhalen en een gedicht. Tussendoor 
hebben we ook veel liedjes gezongen en dát kan groep 4 super goed! 
Daarna hebben we nog een spel gespeeld met paaseitjes en 's middags was de 
speurtocht. Er waren 20 hazen verstopt in de wijk die ze moesten vinden om letters te 
verzamelen. Het was een geslaagde dag! 
 



  



 

  



 


